
De zomer 
Solisten: Brit, Senna, Roan, Timo (Rosalie en Lonne)

Roan: 
Oh ik weet niet waarom maar heel mijn leven 
droom ik al van zomer en de zon en lekker 
warm… 
 
Rosalie: 
Echt waar? Dan heb je vast niet zoveel 
ervaring met warmte. 
 
Roan: 
Nope! 
Maar soms he, oh, dan doe ik mijn ogen dicht 
en fantaseer ik hoe het zou zijn als het zomer 
zou worden 
 
Brit: 
Bij zoemt blij, 
Paardebloempluisjes in de wei. 
Oh, deze sneeuwpop die wordt toch zo blij, 
Van zomer! 
 
Senna: 
Een glas in mijn hand, 
Mijn sneeuw warmt zich dan het warme zand. 
Oppassen dat mijn neus niet verbrandt, 
T is zomer. 
 
Brit: 
Hoe Fijn is dat: een zomer briesje 
Blaast hagelbuien voort. 
En ik ben benieuwd wat een sneeuwpoppen 
doen, 
Als 't warmer wordt. 
 
Timo: 
En geen vriend die nog ooit zomaar 
sneeuwpoppen, 
Naar me gooit. 
Want ze vinden mij vast cooler dan ooit, 
'T zomer. 
 
Brit + Senna + Roan + Timo: 
Da da, da doe 
Ba-ba-ba-ba-ba boe 
 
 
 

Brit: 
Want warmte en kou zij beide perfect, 
Samen geeft dat een knaleffect! 
 
Brit + Senna + Roan + Timo: 
Rra ta-ta ta-ta tada 
Dada dada dadoe-oe 
 
Timo: 
'K zit elke dag op een zonnig terrasje, 
En o, in de zomer dan wordt ik een... 
Blije sneeuwpop! 
 
Senna: 
En na een dag met heel veel, 
Drukte en gehaast. 
Dan helpt het als je in de zon, 
Wat stoom afblaast. 
 
Brit: 
Oh, de zon lacht me toe, 
En dan weet ik als jullie hoe. 
Een sneeuwpop zich voelt in wat wordt 
bedoeld, 
Met zomer. 
 
Rosalie:  
Ik ga het ze zeggen. 
 
Lonne:  
je waagt het niet! 
 
Brit + Senna + Roan + Timo: 
De zomer!! 



Wanneer Begint Mijn Leven? 
Solisten: Rosalie, Pien, Elin, Lisa, Robin 

 

Rosalie: 

Iedere dag om zeven uur uit de veren 

Begroet ik Pascal dan veeg ik de vloer goed aan 

Schrob en ik boen 

Doe ramen en was mijn kleren 

En als dat is gedaan 

Zal 't na zeven uur slaan 

Pien: 

Dan pak ik fijn een boek 

Soms ook wel twee of drie 

Ga naar mijn meesterwerk 

Wat ik van kleur voorzie 

Ik speel gitaar en brei 

En kook maar vraag daarbij 

Begint het leven vandaag voor mij? 

Elin: 

En na de lunch is het puzzelen, darten, bakken 

Papier-mâché een beetje ballet en schaak 

Kleien en buikspreken en wat kaarsen maken 

Doe wat gym, verf de muur 

Klim of maak haute couture 

Lisa: 

Ik kijk weer in een boek 

Of ik iets nieuws ontdek 

Of schilder nog een keer 

Is er nog ergens plek? 

Dan borstel ik mijn haar 

Aan lengte geen gebrek 

En zo is er weer een dag voorbij 

Alle solisten: 

Maar ik blijf vragen, en vragen, 

Begint het leven misschien vandaag voor mij? 

Robin: 

Zijn morgennacht de lichtjes weer daar? 

Het is mijn verjaardag, ik zie ze elk jaar 

Hoe zou het zijn, daar buiten te staan? 

En nu ik groot ben, laat mijn moeder mij misschien gaan 

 



Geen dank je! 
Solisten: Brit, Lieke, Roan, Senna, Jolie

Brit: 
Ik zie al wat hier gebeurt 
Zo oog in oog met grootsheid, dat is raar 
Je weet zo goed niet hoe je je voelt 
Wat schattig zeg 
Dus dat mensen niet veranderen is waar 
 
Lieke: 
Kijk me maar aan en let op 
Ik ben het, jawel, 't is Maui 
Adem uit 
T is een genot, m'n haar, m'n huid 
Kijk maar goed, ik ben een halfgod 
 
Alle solisten: 
Hey, 't is oké ik hoef geen dank je 
Voor de zon, de lucht, de zee 
Echt, 't is oké 't is oké, geen dank je 
Ik ben maar een bescheiden halve gast! 
 
Roan: 
Hé! Wat heeft twee duimen schonk in de lucht 
Jij liep nog in de luiers, ik dus! 
Op een koude nacht bracht iemand vuur van 
onder mee 
Hij staat hier voor je, kijk 
 
Senna: 
O! En ik ving ook nog de zon 
Geen dank je 
Zodat de dag zo goed begon 
En ook de wind waait door mij 
Geen dank je 
In de zeilen en bij elk getij 
 
Alle solisten: 
Hey, 't is oké ik zeg geen dank je 
Alle eilanden trok ik uit zee 
Dat is wat hij doet, 't is oké 
Geen dank je 
Ha! Ik had niet eens echt door dat ik iets deed 
Geen dank je, geen dank je 
 
 
 
 
 

Jolie: 
Geen dank of misschien toch 
Joh! lk kan echt uren en uren door 
Alles wat in de natuur groeit daar sta ik voor 
Het tij, de grond, 't gras 
Maui die dus aan het lolmaken was 
Aal in de grond, hij was toch al dood 
En daar heb je plots een boom vol kokosnoot 
Knoop 't dus maar goed in je oren, ja! 
Laat hem met rust als hij lekker gaat scoren, 
ja! 
Kijk naar alle tattoos op m'n huid 
Beelden mijn overwinningen uit 
Kijk toch, ik geef aan de mens alle kansen 
Kijk nu toch! Die mini Maui is lekker aant 
dansen! 
 
Hey hey hey hey! 
 
Alle solisten: 
Ik Zeg het alleen nog één keer: 
Geen dank je   (geen dankje!) 
Want ik ging je in alles voor 
Het is al oké, 't is oké 
Geen dank je   (Geen dankje!) 
Maar nu moet ik er echt weer eens vandoor 
 
Nu ik je groeten moet,  
geen dank je   (Geen dankje!) 
Die boot brengt mij over zee 
Ik zeil er vandoor, vandoor 
Geen dank je   (Geen dankje!) 
Met drijven, daar heeft Maui het niet mee 
(Geen dankje!)   Geen dank je,  
(Geen dankje!)   Geen dank je 
En bedankt hè! 



De dingen waar ik zo van hou 
Solisten: Elin, Sia, Robin, Pien, Lisa en Jolie 

 

Elin: 

Regen op rozen en slagroom op soezen. 

Fluitende ketels en spinnende poezen. 

Bruine pakketjes met stempels en touw. 

Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. 

 

Sia: 

Melk witte pony's en mokkagebakjes. 

Knikkers en klokken en kerstmis met pakjes. 

Zwanen die zweven door eindeloos blauw. 

Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. 

 

Jolie: 

Meisjes met strikjes en bloesjes met kantjes. 

IJskoude winters en warm wollen wantjes. 

Kersverse sneeuw als die knarst in de kouw. 

Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. 

 

Elin + Sia + Jolie: 

Als de hond bijt, als de bij steekt, zijn ze boos 

op mij? 

Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou 

en ben ik meteen weer blij. 

 

Robin: 

Boeken met plaatjes en zuurkool met worstjes. 

Kussen gevechten en brood zonder korstjes. 

Een echt kop koffie met melk en cacao. 

Dat zijn de dingen waar ik ook van hou. 

 

Pien: 

Veel telegrammen en verhaaltjes verzinnen. 

Kleine konijntjes en kikkers en spinnen 

De neus van een paard en de staart van een 

pauw. 

Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. 

 

 

Lisa: 

Sneeuwballen gooien en sleetje gaan rijden. 

Achter elkaar van de trap leuning glijden. 

Zomaar een vlinder die land op je mouw. 

Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. 

 

Robin + Pien + Lisa: 

Als de hond bijt, als de bij steekt, zijn ze boos 

op mij? 

Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou 

en ben ik meteen weer blij. 

 

Alle Solisten: 

Als de hond bijt, als de bij steekt, zijn ze boos 

op mij? 

Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou 

en ben ik meteen weer blij. 



Mama Mia! 
Solisten: Lieke, Lisa, Lonne, Pien, Roan, Rosalie 

Rosalie: 
Jij hebt mij al die tijd 
In de kou laten staan 
 
Lonne: 
Dus ik ben toen bewust 
‘n andere weg op gegaan 
 
Pien: 
‘t is toch gek 
‘k lijk wel zeventien 
‘t was een flash-back 
 
Lonne: 
Toen ik jou hier weer tegenkwam 
 
Rosalie: 
Stond ik zo weer in vuur en vlam 
 
Iedereen: Pien: 
En direct,  is alles of het zo hoort 
 
Iedereen: Lonne: 
En direct, gaat het verstand overboord 
 
Pien + Rosalie + Lonne: 
Oh oh oh oh! 
 
Iedereen: 
Mamma Mia, help daar ga ik weer 
O jee, ‘t is nog niet gesleten 
Mamma Mia, ja daar sta ik weer 
Oh nee, ‘k kan je niet vergeten 
 
Pien: 
‘k was echt in alle staten 
 
Lonne: 
‘k voelde me zo verlaten 
 
Iedereen: 
Waarom heb ik jou toch laten gaan 
 
Pien + Rosalie + Lonne: 
Mamma Mia, ‘k heb het fout gedaan 
Ik had jou niet moeten laten gaan 
 
Roan: 

‘k was zo boos en bedroefd 
Toen jij mij hier verliet 
 
Lieke: 
Hele nachten gehuild 
Niet te stuiten verdriet  
 
Lisa: 
‘t is toch te gek 
‘k lijk wel zeventien 
‘t was een flash-back 
 
Lisa: 
Toen ik jou hier weer tegenkwam 
 
Roan: 
Stond ik zo weer in vuur en vlam 
 
Iedereen: Lisa: 
En direct,  is alles of het zo hoort 
 
Iedereen: Lieke: 
En direct,  gaat het verstand overboord 
 
Lisa + Roan + Lieke: 
Oh oh oh oh! 
 
Iedereen: 
Mamma Mia, help daar ga ik weer 
Oh jee, ‘t is nog niet gesleten 
Mamma Mia, ja daar sta ik weer 
O nee, ‘k kan je niet vergeten 
 
Lisa: 
‘k was echt in alle staten 
 
Roan: 
‘k voelde me zo verlaten 
 
Iedereen: 
Waarom heb ik jou toch laten gaan 
 
Lisa + Roan + Lieke: 
Mamma Mia, ‘k heb het fout gedaan 
Ik had jou niet moeten laten gaan 
 
Iedereen: 
Mamma Mia, help daar ga ik weer 



Oh jee, ‘t is nog niet gesleten 
Mamma Mia, ja daar sta ik weer 
O nee, ‘k kan je niet vergeten 
Mamma Mia ik heb t fout gedaan, 
ik had jou niet moeten laten gaan. 
 
Pien: 
‘k was echt in alle staten 
 
Rosalie: 
‘k voelde me zo verlaten 
 
Iedereen: 
Waarom heb ik jou toch laten gaan? 
Mamma Mia, ‘k heb het fout gedaan 
Ik had jou niet moeten laten gaan 
 
 



9 to 5 
Solisten: Lisa, Sia, Brit, Rosalie

Lisa: 
Tumble out of bed and I stumble to the 
kitchen. 
Pour myself a cup of ambition. 
And yawn and stretch and try to come to life. 
 
Sia: 
Jump in the shower and the blood starts 
pumping' 
Out on the street, the traffic starts jumping' 
With folks like me on the job from nine to five 
 
Niet-solisten:  Solisten: 
Working' nine to five,  

what a way to make a living 
Barely getting' by, 

 it's all takin' and no giving 
They just use your mind,  

and they never give you credit 
Iedereen: 
It's enough to drive you crazy if you let it. 
 
Niet-solisten:  Solisten: 
Nine to five,  

for service and devotion 
You would think that I  

would deserve a fair 
promotion. 

Want to move ahead  
but the boss won't seem to let 
me. 

Iedereen: 
I swear sometimes that man is out to get me. 
Mmmm 
 
Brit: 
They let you dream just to watch 'em shatter. 
You're just a step on the bossman's ladder. 
But you've got dreams he'll never take away. 
 
Rosalie: 
In the same boat with a lot of your friends 
Waiting' for the day your ship will come in 
And the tide's gonna turn an' it's all gonna roll 
your way 
 
Niet-solisten:  Solisten: 

Working nine to five,   
what a way to make a living' 

Barely getting' by,   
 

it's all takin' and no giving' 
They just use your mind   

and you never get the credit 
 

Iedereen: 
It's enough to drive you crazy if you let it 
 
Niet-solisten:  Solisten: 
Nine to five,  

yeah, they got you where they 
want you 

There's a better life,  
and you think about it don't 
you 

It's a rich man’s game, 
no matter what they call it 

 
Iedereen: 
And you spend your life putting' money in his 
wallet 
 
Niet-solisten:  Solisten: 
Nine to five,  

what a way to make a living' 
Barely getting' by,  

it's all takin' and no giving' 
They just use your mind  

and they never give you credit 
 

Niet-solisten:  Solisten: 
Nine to five,  

yeah, they got you where they 
want you 

There's a better life,  
and you think about it don’t 
you? 

It's a rich man’s game, 
no matter what they call it 

 
Iedereen: 
And you spend your life putting' money in his 
wallet 
 



BIRDS OF A FEATHER 
Solisten: Robin (duh), Jolie, Senna, Lonne, Elin

Jolie: 

I want you to stay 

'Til I'm in the grave 

'Til I rot away, dead and buried 

'Til I'm in the casket you carry 

Senna: 

If you go, I'm going too, uh 

'Cause it was always you, alright 

And if I'm turnin' blue, please don't save me 

Nothing left to lose without my baby 

Iedereen: 

Birds of a feather, we should stick together, I 

know 

I said I'd never think I wasn't better alone 

Can't change the weather, might not be 

forever 

But if it's forever, it's even better 

Robin: 

And I don't know what I'm cryin' for 

I don't think I could love you more 

It might not be long, but baby, I 

I'll love you 'til the day that I die 

'Til the day that I die 

'Til the light leaves my eyes 

'Til the day that I die 

Lonne: 

I want you to see, hm 

How you look to me, hm 

You wouldn't believe if I told ya 

You would keep the compliments I throw ya 

Elin: 

But you're so full of it, 

Tell me it's a bit, no 

Say you don't see it, your mind's polluted 

Say you wanna quit, don't be stupid 

Robin: 

And I don't know what I'm cryin' for 

I don't think I could love you more 

Might not be long, but baby, I 

Don't wanna say goodbye 

Iedereen:  Robin: 

Birds of a feather, we should stick together, I 

know    

('til the day that I die) 

I said I'd never think I wasn't better alone  

('til the light leaves my eyes) 

Can't change the weather, might not be 

forever    

('til the day I die) 

But if it's forever, it's even better 

Jolie, Senna, Elin, Lonne: 

I knew you in another life 

You had that same look in your eyes 

I love you, don't act so surprised 

 



I’m Still Standing! 
Solisten: Geen 

1. Robin + Sia + Rosalie + Jolie + Roan: 
You could never know what it's like 
Your blood like water freezes just like ice 
And there's a cold lonely light that shines from 
you 
You'll wind up like the wreck you hide 
behind that mask you use 
 
2. Pien + Timo + Brit + Lieke: 
And did you think this fool could never win 
Well look at me, I'm coming back again 
I got a taste of love in a simple way 
And if you need to know while I'm still 
standing 
you just fade away 
 
Iedereen: 
Don't you know that I'm still standing, better 
than I ever did 
Looking like a true survivor, feeling like a little 
kid 
I'm still standing after all this time 
Picking up the pieces of my life without you on 
my mind 
 
Groep 1:   Groep 2: 
I'm still standing  yeah yeah yeah 
I'm still standing yeah yeah yeah 
 
3. Elin + Lisa + Lonne + Senna: 
Once I never could hope to win 
You starting down the road, leaving me again 
The threats you made were meant to cut me 
down 
And if our love was just a circus, you'd be a 
clown by now  
 
Iedereen: 
Don't you know that I'm still standing, better 
than I ever did 
Looking like a true survivor, feeling like a little 
kid 
I'm still standing after all this time 
Picking up the pieces of my life without you on 
my mind 
 

Groep 3:   Groep 1: 
I'm still standing  yeah yeah yeah 
I'm still standing yeah yeah yeah 
 
Iedereen: 
Don't you know that I'm still standing, better 
than I ever did 
Looking like a true survivor, feeling like a little 
kid 
I'm still standing, after all this time 
Picking up the pieces of my life without you on 
my mind 
 
Groep 2:   Groep 3: 
I'm still standing,  yeah yeah yeah 
I'm still standing,  yeah yeah yeah 
I'm still standing,  yeah yeah yeah 
I'm still standing,  yeah yeah yeah 



Belle en het Beest – In Ons Dorp
Belle: Robin 
Bakker: Rosalie 
Boekverkoper: Brit 
LeFou: Jolie 
Gaston: Timo 
De Bimbettes: Pien, Sia en Lisa 
 
 

Dorpeling 1: Elin 
Dorpeling 2: Lisa 
Dorpeling 3: Pien 
Dorpeling 4: Lieke 
Dorpeling 5: Lonne 
Dorpeling 6: Roan 
Dorpeling 7: Senna 
Dorpeling 8: Brit 

Belle: 
In ons dorp, is het altijd rustig. 
En iets nieuws dat gebeurt hier niet. 
In ons dorp, zingen alle mensen. 
Steeds hetzelfde lied. 
 
Dorpeling 1: 
Bonjour 
 
Dorpeling 2: 
bonjour 
 
Dorpeling 3: 
bonjour 
 
Dorpeling 4: 
bonjour 
 
Dorpeling 5: 
bonjour 
 
Belle: 
Daar gaat de bakker met zijn brood als altijd. 
Hij raakt het kwijt al is het oud. 
Alles gaat zoals het hoort 
In dit afgelegen oord. 
Dat is wat mij soms benauwd. 
 
Bakker: 
Goedemorgen Bel 
 
Belle: 
Goedemorgen Bakker. 
 
Bakker: 
Waar ga je heen? 
 
 
 
 

Belle: 
Naar de boekwinkel, Ik heb net zo’n prachtig 
verhaal gelezen. Over bonenstaak en 
monster… 
 
Bakker: 
Wat leuk, Marie! De baguette. Schiet eens op! 
 
Iedereen behalve Belle: 
Kijk haar nou gaan dat rare kind, zo typisch. 
Ze loopt te dromen zie je wel? 
Vaak is zij het liefst alleen. 
Nogal vreemd vindt iedereen. 
Alle mensen wat een rare meid die Bel. 
 
Dorpeling 1: 
Bonjour! Hallo! Tot 12 uur he? 
 
Dorpeling 2: 
Bonjour! Hallo! Hoest met je vrouw? 
 
Dorpeling 3: 
Ik wil er zes.  
 
Dorpeling 4: 
Die is wel duur he? 
 
Belle: 
Moet dit nou zo mijn hele leven gaan? 
 
Boekverkoper: 
Ah Bel. 
 
Belle: 
Goedemorgen, ik kom een boek terugbrengen 
dat ik heb geleend. 
 
Boekverkoper: 
Heb je het al weer uit? 
 



Belle: 
Oh ik kreeg er niet genoeg van, heeft u iets 
nieuws? 
 
Boekverkoper: 
Haha, niet sinds gisteren. 
 
Belle: 
Dat hindert niet, dan neem ik..... Dit boek! 
 
Boekverkoper: 
Dat boek? Maar dat ken je al. 
 
Belle: 
Maar het is mijn lievelingsboek. Verre landen, 
zwaardgevechten, tovenaars, de vermomde 
prins en... 
 
Boekverkoper: 
Als je zo dol bent op dat boek, hou het dan. 
 
Belle: 
Maar mevrouw… 
 
Boekverkoper: 
Ik sta er op! 
 
Belle: 
Oh dank u, duizendmaal dank. 
 
Iedereen behalve Belle: 
Kijk haar nou gaan, zij is toch wel wat anders. 
Is zij wel helemaal gezond. 
Of er niemand meer bestaat. 
Loopt ze lezend over de straat. 
Ja die rare Bel maakt het wel heel erg bont.  
 
Belle: 
Oh, is het niet verbazend. 
‘t Is mijn lievelingsboek omdat, kijk hier. 
Zij hem ooit eens zal krijgen. 
Maar ze weet nog niet dat het gebeurt in 
hoofdstuk 4! 
 
Dorpeling 1: 
Haar naam zegt ons al dat ze heel erg mooi is. 
Ze is een echte mademoiselle. 
 
Dorpeling 2: 
Maar de mensen vinden haar, toch altijd een 
beetje raar. 
 

Alle Dorpelingen + Bakker: 
Zij is anders dan wij allemaal, zij doet niet als 
wij allemaal, ze is anders dan wij allemaal die 
Bel. 
 
LeFou: 
Hehehe, elk schot van jou is raak Gaston. Jij 
bent de beste jager ter wereld. 
 
Gaston: 
Weet ik. 
 
LeFou: 
Ha, jij krijgt elk dier dat je maar hebben wil, 
hahaha, en elk meisje trouwens ook! 
 
Gaston: 
Dat klopt... En ik heb nu een oogje, op die 
daar. 
 
LeFou: 
De dochter van de uitvinder? 
 
Gaston: 
Ja, precies, ze boft dat ze met mij mag 
trouwen. 
 
LeFou: 
Ja maar ze is... 
 
Gaston: 
Het allermooiste meisje van het dorp. 
 
LeFou: 
Weet ik, maar hoe 
 
Gaston: 
Zij is gewoon de beste. En verdien ik niet het 
beste wat er is? 
 
LeFou: 
Ja natuurlijk, ik bedoel alleen maar. 
 
Gaston: 
Vanaf de dag dat ik haar zo zag praten. 
Ging ik meteen al voor de bijl 
Ze is net zo knap als ik, zag ik met mijn eerste 
blik 
Dus het duurt niet lang dan trouwen wij in 
stijl. 
 



De Bimbettes: 
Kijk hem, nou gaan, is het geen spetter? 
Monsieur Gaston, oh wat een stuk. 
Mijn hart valt zich bijna te pletter. 
Wie hem ooit trouwt heeft heel erg veel geluk. 
 
Dorpeling 1: 
Bonjour! 
 
Gaston: 
Pardon! 
 
Dorpeling 2: 
Hallo! 
 
Dorpeling 3: 
Hallo! 
 
Dorpeling 4: 
Noem jij dit vis? 
 
Dorpeling 5: 
Geef hier die kaas! 
 
Dorpeling 6: 
Ik wil ... 
 
Dorpeling 7: 
Nee, die. 
 
Dorpeling 6: 
... die kaas. 
 
Gaston: 
Pardon! 
 
Dorpeling 8: 
Ik pak een mesje. 
 
Gaston: 
Laat mij erdoor! 
 
Dorpeling 5: 
Dat brood ... 
 
Dorpeling 1: 
Kom, jouw vis ... 
 
Dorpeling 5: 
... is oud! 
 

Dorpeling 1: 
... die stinkt. 
 
Bakker: 
Mevrouw vergist zich. 
 
Belle: 
Moet dit nu zo mijn hele leven gaan! 
 
Gaston: 
Ik zal Belle trouwen! Neem dat van mij aan! 
 
Belle: 
Moet dit nu zo mijn hele leven gaan? 
 
Gaston: 
Ik zal Bel trouwen neem dat van mij aan! 
 
Iedereen behalve Belle: 
Kijk haar nou gaan zo raar maar aardig meisje. 
Een zonderling een mademoiselle. 
Ook al is zij nog zo schoon, zij valt toch uit de 
toon. 
Want ze is gewoon een rare meid, een mooie 
maar een rare meid, 
ze is een hele rare meid, die Bel! 


