
SLECHT, IK BEN SLECHT! 

Babylonica: 
Slecht, ik ben slecht 
Daarom noemt men mij de slechterik 
Stout, nooit oprecht 
Al het goede, brave, lieve weg ermee 

Als ik iemand kan bedriegen 
Dan bedrieg ik, reken maar 
Als ik iemand kan beliegen 
Heb ik snel een leugen klaar 

Ja, ik laat twee vrienden vechten 
'K ben de koningin der slechte 
Ik ben egoïstisch en onhandelbaar 
Ja echt, ik ben slecht 

Viridita: 
Ja, ze trok al eens een spinnetje 
Al z'n poten uit 
En ik kan je wel vertellen 
'T ging niet meer zo snel vooruit 
 
Ze laat mensen schrikken in de nacht 
Vanachter een gordijn 
En ze klopt soms met een hamer 
Op de kop van een konijn 

Babylonica: 

Slecht, ik ben slecht 
Daarom noemt men mij de slechterik 
Stout, nooit oprecht 
Al het goede, brave, lieve weg ermee 

Als ik iemand kan bedriegen 
Dan bedrieg ik, reken maar 
Als ik iemand kan beliegen 
Heb ik snel een leugen klaar 

Ja, ik laat twee vrienden vechten 
'K ben de koningin der slechte 
Ik ben egoïstisch en onhandelbaar 
Ja echt, ik ben zo slecht 

Viridita: 

Ja, ze hakte ooit de staart af van een kleine 
hagedis! 
Of het pijn deed weet ik niet maar 't was wel 
een belevenis! 
 
Voor dit toverdrankje 
Rukte ze de vleugels uit een mus 
En vandaag verpest ze feestjes 
Van haar vriendelijke zus… 

Babylonica: (gesproken) 
Viridita! Breng me mijn toverketel! 
 

 

 

Viridita: (gesproken) 

Oke, baas! 

Babylonica: (gesproken) 
Dit plan moet lukken, we brengen een van 
de bloemenkinderen… 
Onder Hypnose!  

Babylonica en Viridita: 

Slecht, wij zijn slecht, 
Daarom noemt men ons een slechterik 
Stout, nooit oprecht 
Al het goede, brave, lieve weg ermee 
Al het goede, brave, lieve weg ermee 
Al het goede, brave, lieve weg ermee 
Weg er mee 
Weg er mee 

 


